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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
 
Workshop Tai Chi – CHI Kung op 8 augustus 
van 14.30 tot 16.00 uur is volgeboekt!! 
 
Kunstwandeling op 13 augustus 2024 in 
Ubach over Worms. 
 
Gilde Podium: 24 september Lezing over 
de bevrijding van Limburg. 
8 oktober: Lezing over Andy Warhol. 
 

Tijdens de zomervakantie is het kantoor van het Gilde gesloten van donderdag 
4 juli tot maandag 19 augustus. 
 

De medewerkers zijn in die tijd wel per mail bereikbaar.  
 

 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Afscheid van Resi Quaedackers 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Service Gilde Landgraaf is afscheid 
genomen van Resi Quaedackers als uitvoerster van het ‘Lief- en Leedbeleid’. 
Maar liefst 26 jaar lang wist Resi namens het bestuur de gevoelige snaar te raken bij de 
medewerkers en bestuursleden. Vaak gebeurde dat bij verjaardagen en jubilea, maar ook 
bij minder leuke gebeurtenissen. Ook bij ziektes en overlijdens waren de aanwezigheid of 
attenties van Resi meer dan goud waard.   
Wij zijn haar veel dank verschuldigd. Resi, het ga je goed. 
Jan Bonten 

 

http://www.gildelandgraaf.nl/


 

 

 
Afscheid van Astrid Eurlings. 
Exact 10 jaar geleden is Astrid als docente Spaans vanuit Margraten bij het Service Gilde 
Landgraaf begonnen.  
Afgelopen jaar heeft ze echter aangegeven te willen stoppen met lesgeven. 
10 jaar geleden is ze gestart in onze toenmalige locatie de oude basisschool ‘Bei de Ling’ 
in Lauradorp, waar het Service Gilde toen gehuisvest was. 
Daarna werd het de nieuwe locatie in het Burgerhoes. 
Aanvankelijk startte ze met één groep, maar de wachtlijst voor Spaans werd almaar groter 
en groter. Haar plezier in lesgeven en haar grote verantwoordelijkheidsgevoel waren de 
redenen om er een tweede groep bij te nemen. 
Astrid bouwde met haar groepen een hechte band op, want een van haar groepen is haar 
trouw gebleven vanaf de eerste tot en met de laatste les, die ze op 17 juni jl. heeft gegeven. 
Om haar kennisniveau van het Spaans op peil te houden ging en gaat ze zelf een keer per 
week naar  een conversatiegroep Spaans.  
De maandag was de dag in Landgraaf en gaf ze aan haar beide groepen Spaans, maar de 
ochtend begon met het volgen van de Italiaanse lessen bij Cockie Schutgens. De overige 
dagen werden en worden met andere activiteiten gevuld. 
Op 21 juni hebben we vanuit het bestuur van het Service Gilde afscheid van je genomen, 
maar een woord van waardering en dankbaarheid voor jouw inzet met betrekking tot de 
lessen en je bijdrage voor het Service Gilde om jouw kennis en kunde van de Spaanse taal 
over te dragen aan de vele deelnemers verdient ook een plek in de Nieuwsbrief. 
Namens het bestuur van het Service Gilde maar ook namens de vele deelnemers aan jouw 
lessen Spaans willen wij je van harte bedanken. 
Wij wensen je van harte alle goeds in gezondheid en welzijn voor de toekomst. 
Het ga je goed. 
Jeanne Peeters 
 

 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Service Gilde Landgraaf is nog altijd op 
zoek naar:  
 
Docenten Frans, Italiaans en Spaans.  
 
Coördinator Veilig op Weg / Veiligheid 
en techniek 
 
Ook zoeken we nog een vrijwilliger die 
de websites bijhoudt en die 
verantwoordelijk wil zijn voor alle PR 
activiteiten. 
 
 

 

 

  



 

 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Voor alle medewerkers van Service Gilde Landgraaf was er op donderdag 
27 juni een lezing over het gebruik van de AED. Hier een kort verslag: 
  

Dhr. P.A. vrijwilliger (IC-medewerker in het ziekenhuis) van ‘Hartveilig Landgraaf’ hield een 
presentatie over het gebruik van een A.E.D.  
Verder in de tekst zal de stichting Hartveilig genoemd worden.  
Het ontstaan van de stichting werd uitgelegd. Het is een stichting bestaande uit vrijwilligers. 
Inwoners kunnen worden opgeleid tot Burger Hulpverlener gedurende een training van 3 
uur. Deze is volledig gratis. Hartveilig verwacht wel na de training een aanmelding bij de 
vrijwillige burgerhulpverlening.  
Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig om het aantal overlevenden na een hartstilstand te 
vergroten.  
Het aantal A.E.D.-apparatuur neemt toe. Deze apparaten hangen op zichtbare plekken en 
zijn bekend bij de hulpverleners. Vanaf 2024 hangen meer dan 30 stuks in de gemeente 
Landgraaf.  
Daar de aanrijtijd van de ambulance wel 15 minuten kan duren, is Hartveilig blij met iedere 
vrijwilliger/cursist en AED.  
A.E.D. plaatsing kan ook op burgerinitiatief in een wijk, dit wel i.o.m. Hartveilig. Zij draagt 
tevens zorg voor o.a.: controle, onderhoud, vervaldatum en geschikte locatie etc.  

Bij een 112 melding via de meldkamer komt men terecht 
bij het oproepsysteem HARTSLAGNU.  
Een professional kan/zal de melder via telefoon/mobiel 
begeleiden om verder te handelen.  
Tevens werden de richtlijnen voor de vrijwilliger en praktijk 
voorbeelden besproken; b.v. wanneer wel of geen shock 
toediening. Duidelijk kwam hierbij naar voren dat de 
hulpverlener de instructies vanuit de AED (speaker) dient 
op te volgen.  
Op de site: www.hartveiliglandgraaf.nl staat veel 
informatie!!!!  
o.a. Wat is HARTSLAGNU? Hoe ontstond HARTVEILIG 
LANDGRAAF?  

Vele vragen waar men niet altijd bij stilstaat, worden op deze site beantwoord.  
Misschien wilt u burgerhulpverlener worden of kent u iemand, meld u aan. U werkt mee aan 
het vergroten van het aantal overlevenden na een hartstilstand.  
SAMEN Redden wij levens!!!  
De medewerkers van het ‘Service Gilde’ danken dhr. P.A. van  
HARTVEILIG LANDGRAAF voor diens hartverwarmende, interessante presentatie en vrije 
tijd. 
Karin Chudy 
 

 

 

GILDE PODIUM 
 
Over de komende lezingen leest u meer in een extra nieuwsbrief van 
eind augustus. 



 

 

CURSUSSEN 
 
BRIDGE 
 
Waar en wanneer kunt u dit kaartspel leren?  
De eerste van de 10 lessen begint op 23 september in het 
Burgerhoes in Landgraaf. (Gemeentehuis) Adres: 
Sweelinckplein 1. 
Tijd: wekelijks op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Met uitzondering van de herfstvakantie. 
Tijdens de lessen wordt u ingeleid in de beginselen van dit fascinerende spel, en daarna 
kunt u het met uw mede-cursisten in de praktijk brengen, telkens met vier personen aan een 
tafel.  
Een uitstekende mogelijkheid om uw geest aan het werk te zetten en kennis te maken met 
dit boeiende kaartspel. 
Uw bijdrage in de kosten bedraagt € 45,00 voor de 10 lessen. 
Wacht niet te lang met aanmelden. Er is maar een beperkt aantal plaatsen. 
Durft u het aan? Tot ziens op de bridgecursus! 
Aanmelden en/of inlichtingen, via de website www.gildelandgraaf.nl, of per mail: 
gildelandgraaf@gmail.com of per telefoon: 045 569 56 80 op maandag t/m 
woensdagmorgen tussen 9.30 en -12.00 uur.  
 

 

 
WANDELEN 1 
 
Themawandeling “Abdissenbosch”.  
Dinsdagmorgen 25 juni 2024 om 09.00 uur stonden 22 wandelaars bij de Residentie in 
Abdissenbosch te wachten op het sein om te gaan wandelen. Eerst vertelde Pierre iets over 
de ‘oude’ geschiedenis van deze wijk van Landgraaf. Eigenlijk is die geschiedenis nog niet 
zo oud. Pas in het begin van de 20e eeuw worden er de eerste woningen gebouwd op bos- 
en heidegebied, dat eeuwenlang in het bezit was van de abdis van Thorn. Na de Franse 
bezetting in het begin van de 19e eeuw verminderde de invloed van de abdij en kreeg de 
nieuw gevormde gemeente Ubach over Worms zeggingskracht over het gebied.  

 

http://www.gildelandgraaf.nl/
mailto:gildelandgraaf@gmail.com


De eerste stop van de wandeling is bij de manege de “Heihof”, die volgens Pierre eigenlijk 
“Nieuwhof” heet, maar de volksmond is soms naambepalend, zodat de benaming evenals 
de naam van de weg ernaartoe, ongewijzigd blijft. Verhalen over ‘d’r lange pool’ en 
‘terechtgestelde bokkenrijders’ in de buurt maken deze grensomgeving best spannend. 
Geen themawandeling zonder een stuk natuur erbij. Ook nu weer door een vrij onbekend 
deel van de Teverenerheide rond een laagte, waar met enige fantasie in vroeger eeuwen 
‘d’r lange pool’ gelegen heeft. De fantasie wordt verder geprikkeld op het kruispunt met de 
Scherpenseeler Veeweg. Daar heeft zeer waarschijnlijk de galg gestaan, waaraan de 14 
“Bokkenrijders” in 1743 terecht zijn gesteld. Nu hangt er een kruis tegen een oude 
eikenboom. Simpelweg als markering of toch als herdenking?  

 
   
Bij de kruising met de Europaweg stond al sinds 1938 een kapelletje. Later is het in zijn 
geheel verplaatst naar een nieuwe locatie op de hoek Gravenweg/ Jagerspad, waar de 
wandelaars het kunnen bewonderen. Nu staat er een houten paal met dwarsbalken. 
Volgens een medewandelaarster verwijzen de letters op de houten stellage naar de ‘Mei-
jongens en Mei-maëdjes’ uit Abdissenbosch, die in de maand mei in grote getale door de 
omgeving struinen om de ‘Mei-den’ te verstoppen en op te sporen. 
 

  
 



Op het kerkhof wordt nog even stilgestaan bij de graven van bekende inwoners van 
Abdissenbosch. Zoals Pierre het uitdrukt: “Om een stad of dorp beter te leren kennen is het 
vaak waardevol om op het kerkhof te dwalen en namen en teksten op de graven te lezen; 
ook hier in Abdissenbosch”.  
De wandeling leidt dan verder door het Jagerspad om via de Bernadettelaan uit te komen 
bij de kerk, waar gids Jan Crutzen ons alles weet te vertellen over de transformatie van kerk 
tot woongebouw. Kenmerkende elementen uit het kerkgebouw zijn behouden in de totaal 9 
woningen, die het gebouw nu herbergt. Enigszins jammer, maar wel begrijpelijk, kan het 
interieur van de woningen niet worden bezichtigd. De in 1935 gebouwde kerk naar ontwerp 
van de bekende architect Frits Peutz heeft zo een nieuw leven gekregen, en blijft hopelijk 
tot in lengte van jaren een markant gebouw in Abdissenbosch.  
 
In de Thornse Straat en Abdissenlaan vertelt Pierre nog over de grootschalige woningbouw 
in Abdissenbosch in 1955 en verdere jaren met het doel om de vele mijnwerkersgezinnen 
te huisvesten, die in Abdissenbosch hun thuis hadden gevonden. De verenigingen in de 
gemeenschap getuigen ook nu nog van een levendige wijk van Landgraaf met de naam 
Abdissenbosch, eens het ‘bos van de Thornse abdissen’. 
Weer terug bij de Residentie konden de wandelaars terugzien op een mooie zonnige 
wandeling op dinsdagmorgen en een verrassende nieuwe kijk op deze Landgraafse wijk. 
De themawandelingen van Service Gilde Landgraaf worden, gelet ook op de vrijwillige 
bijdrage van de deelnemers, hogelijk gewaardeerd. 
Pierre Kusters tekst 
Jan Douven en Stan Snopkowski foto’s 
 

 

 
WANDELEN 2 
 
Op dinsdag 13 augustus organiseert Service Gilde Landgraaf weer een 
themawandeling in het kader van de zomeractiviteiten. 
 
Service Gilde Landgraaf organiseert activiteiten voor volwassenen in de zomerperiode. Eén 
van die activiteiten is een ‘Kunstwandeling’ door Ubach over Worms.  
In Landgraaf en Ubach over Worms zijn veel kunstuitingen te bewonderen die, ofwel deel 
uitmaken van de vertrouwde en routinematige omgeving ofwel onbekend zijn. In beide 
gevallen is het interessant om er (opnieuw) de aandacht op te vestigen en meer over de 
werken te ervaren. Wim Pelzer, docent en jarenlang lid van de gemeentelijke 
kunstcommissie, is een uitstekende gids hierbij. Het zijn niet alleen de beelden die de 
aandacht vragen, maar gedichten en muziek maken eveneens deel uit van de kunst, de 
cultuur en de leefomgeving in Ubach over Worms. Kortom het wordt een ‘kunstige’ 
omgevingswandeling.  

 
 
 



De wandeling is ongeveer vier kilometer lang en start op dinsdag 13 augustus a.s. om 
09.00 uur  op de parkeerplaats aan de Pastoor Scheepersstraat. Aanmelding bij het 
Gilde via e-mail (gildelandgraaf@gmail.com). Deelname is kosteloos; een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Ook in slechte weersomstandigheden, stortregen uitgezonderd, gaat 
de wandeling door. 
Wij wensen u veel ‘kunstig’ wandelplezier toe.  
 

 

 

EXTRA AANDACHT VOOR: 
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