
 

 
NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF nummer 6-2024 

Service Gilde Landgraaf, POSTBUS 31176, 6370 AD Landgraaf, 
bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 569 56 80 

www.gildelandgraaf.nl 

 
 

 
GILDE PODIUM 24 SEPTEMBER 2024 

  
Lezing: ‘De langzame bevrijding van Limburg 1944/45; verhalen langs de grens’  door 
Martin van der Weerden.  
De lezing zal muzikaal ondersteund worden door William Charlier.  
 

In september 1944 begon vanuit het zuiden de bevrijding van Limburg. 
Door een aantal militaire tegenslagen duurde het ruim zeven maanden 
voordat onze provincie helemaal bevrijd was. Maar ook in het reeds 
bevrijde deel van Limburg speelden zich nog de nodige tragedies af, 
zoals het bombardement van Leenhof op 13 oktober 1944.  
Deze episode van nu 80 jaar geleden heeft in sterke mate het verdere 
verloop van onze geschiedenis bepaald. Terreur en onderdrukking 
maakten in ons deel van Europa weer plaats voor mensenrechten en 
democratie. De duur betaalde lessen uit het verleden mogen echter 
niet vergeten worden. Vrijheid en mensenrechten zijn helaas niet 
vanzelfsprekend. Het behouden van de verhalen speelt daarbij een 
grote rol. Jonge mensen daarbij betrekken is wezenlijk. “Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst.”  
De te beschrijven geschiedenis heeft meerdere kanten. De meeste burgers, Nederlanders 
én Duitsers, waren gewoon slachtoffer. De Duitse bezettingsmacht kon ook in ons land 
rekenen op voldoende medewerking. Daarom moet het verhaal van de bevrijding van 
Limburg ook vanuit beide kanten van de grens verteld worden. De huidige goede 
verstandhouding met onze oosterburen schept daarvoor ook de ruimhartige gelegenheid.  
 
Vanuit middelbare scholen aan beide kanten van de grens togen enkele tientallen 
enthousiaste scholieren van 14 tot 18 jaar aan de slag om de wederwaardigheden van de 
laatste generatie overlevenden van ‘de oorlog’ vast te leggen. Een selectie hiervan, een 
fruitmand vol verhalen, is uitgegeven in de bundel ‘Verhalen langs de grens’. Ter lering 
ende vermaak. Een deel van de verhalen vertelt het alledaagse. Enkele verhalen zijn 
schokkend; ook die moeten verteld worden. Maar er zijn ook verhalen die eerder op de 
lachspieren werken. 
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Datum:         24 september 
Adres:          Burgerhoes, Raadhuispleinn1 Landgraaf 
Aanvang:     19.00 uur 
Kosten:        5 euro 
Aanmelden: gildelandgraaf@gmail.com 
 
 Martin van der Weerden (1955) is historicus en woont vlak bij de grens in 
Spekholzerheide. Hij was tot voor kort docent geschiedenis aan het 
Bernardinuscollege. Daarnaast is hij al tientallen jaren actief met de geschiedenis van 
Oostelijk Zuid - Limburg. Vanaf 2010 brengt hij daarvan verslag uit in de rubriek “Van 
Nul tot Nu” in de regionale weekbladen.  
 

 

 

GILDE PODIUM 8 OKTOBER 2024 
 
Lezing  Andy Warhol door Luc Laudy 
Vanaf 15 september tot 17 maart organiseert Schunck Heerlen in samenwerking met The 
Andy Warhol Museum in Pittsburgh een grote expositie met het werk van Andy Warhol. 
De tentoonstelling krijgt de titel ‘Vanitas’. In de 17e eeuw was Vanitas of ijdelheid een geliefd 
thema van Nederlandse schilders waarmee ze de vergankelijkheid van het leven 
verbeeldden. Als toegewijd Byzantijns katholiek was religie voor Warhol een rode draad in 
zijn bestaan. Met de aanslag op zijn leven in 1968 besefte hij eens en te meer de eindigheid 
van het leven en de zinloosheid van ijdelheid. De tentoonstelling zal een reeks werken tonen 
die passen binnen die bewustwording. Het zijn schilderijen, tekeningen, zeefdrukken en 
diverse persoonlijke objecten. 
Luc Laudy zal in de lezing Warhols leven en werk bespreken waarin de bezoeker de tijd, de 
plaatsen en de context leert kennen waarin Warhols werk tot stand kwam.  
Deze lezing is een samenwerkingsproject tussen Service Gilde Landgraaf en  Vrije 
Akademie Parkstad. 
Datum:  dinsdag 8 oktober 
Adres:   Service Gilde Burgerhoes, Raadhuisplein 1 Landgraaf 
Aanvang:  19.00 uur 
Kosten:     €5,00 euro 
Aanmelden: gildelandgraaf@gmail.com 
 

 

 

CURSUSSEN/WORKSHOP 
 
CURSUS BOEKBINDEN 
bij het Service Gilde Landgraaf    
Boekbinden is ontstaan in de laat antieke tijd, 
ergens tussen 300 en 600 na Chr. Tot dat moment 
werd er geschreven op papieren rollen en vellen. 
Pas nadat Johannes Gutenberg in Mainz rond 1450 
de westerse boekdrukkunst uitvond en het eerste 
gedrukte boek, een Latijnse bijbel, het licht zag, 
ontwikkelden boekbinden en boekdrukken zich tot 
serieuze ambachten. Overigens was er in Korea in 
1377 al eerder een boek geproduceerd. 



Nadat het Service Gilde jarenlang met enorm succes een cursus boekbinden door de, 
helaas overleden, heer Hukkelhoven, had georganiseerd, pakte najaar 2023 Hub Janssen 
met groot enthousiasme en kennis de cursus weer op. 
Op vrijdag 4 oktober organiseert het Service Gilde in het Burgerhoes in Landgraaf om 
10.30 uur een workshop boekbinden, die bij voldoende belangstelling dit najaar gevolgd 
wordt door een cursus Boekbinden. 
Geïnteresseerden voor workshop en/of cursus kunnen zich opgeven bij het Service Gilde 
Landgraaf, 
Tel: 045 – 569  5680 
Mailadres: gildelandgraaf @gmail.com of via het inschrijfformulier op de website: 
www.gildelandgraaf.nl 
 

 

 
CURSUS BEELDJES MAKEN 

 
Op donderdag 19 september 2024 start ik nieuwe workshops ‘Beeldjes maken’ in het 
Burgerhoes te Landgraaf via de Stichting Service Gilde Landgraaf.  
De reeks bestaat uit tien workshops van telkens twee uur. De bijdrage in de kosten bedraagt 
€ 45 voor deze 10 workshops, exclusief het materiaal. Deze workshops vinden plaats op 
donderdagochtenden van 9:30 tot 11:30 uur. 
We starten met een skelet van aluminium draad. Vervolgens papier (krant), gipsverband, 
gips en verf. De beeldjes worden ca. 40 cm. hoog. Alles onder mijn begeleiding en naar 
eigen idee in een lokaal van het Burgerhoes. 
 

 
Aanmelden kan via het kantoor van Stichting Service 
Gilde: 
Openingstijden kantoor (tijdelijk): ma t/m wo van 9.30 tot 
12.00 uur. 
 
• Tel: 045 - 569 56 80 
• E-mail: gildelandgraaf@gmail.com 
• Adres: Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf 

 
Harry Pantus 
 

 

 
VERSLAG ZOMERACTIVITEITEN 
 
Verslag Kunstwandeling 
Zomer was het op die 13e augustus 2024! De temperatuur zou in de middag oplopen tot 
boven de 30 graden. Bij de start van de kunstwandeling door Ubach over Worms ’s morgens 
stonden 15 wandelaars bij An d’r Put, die de zomerse warmte trotseerden. Zij waren vooral 
nieuwsgierig naar de kunstobjecten in Ubach over Worms en de verhalen, die de gids, Wim 
Pelzer, erover te vertellen had. En dat waren mooie en ook persoonlijke verhalen.  
Veel beelden en kunstobjecten in Ubach over Worms zullen in de toekomst door de 
wandelaars met nog meer aandacht en interesse bezien worden. Zij zullen denken aan de 
beelden, de verhalen van Wim Pelzer tijdens deze wandeling. Ik noem hierna een paar 
beelden, waar uitvoerig bij werd stilgestaan. Eerst het beeld van Twan Lendfers met de 

http://www.gildelandgraaf.nl/
mailto:gildelandgraaf@gmail.com


naam ‘tableau de la nature’ langs de Europaweg, vervolgens ‘Ringele Roza’ van Paul 
Driessen aan het Heereveldje, voorstellend de levenscyclus van kind tot bejaarde, heel 
toepasselijk op deze plaats tussen school en zorgcentrum.  
Bij de Oude Markt werden eerst door Wim de kunstige beelden van Maria Stams, Jo 
Meulenberg e.a. op de muur bij de toegang van Theater 
Landgraaf in het zonnetje gezet. Daarna togen de 
wandelaars naar het monument van de ‘Bielemannen’, 
symbool van het rijke verenigingsleven voor jong en oud 
in Ubach over Worms. Daarna werd echt gewandeld, 
langs de Groenendaal met de verdwenen kunstwerken 
van May Ernes en Fien Huth, en verder tot bij de kerk van 
Lauradorp. 
Na een introductie door Wim droeg Pierre enkele 
gedichten voor met de titels ‘zomertijd’ en ‘ik loop in de tijd’. De temperatuur begon flink op 
te lopen, schaduw-plekken werden opgezocht. Het mijnmonument van Marianne van der 
Bolt op het plein bij de Olmenstraat kreeg vervolgens, na de uitleg van onze gids Wim, 
aandacht en bewondering van de wandelaars. Er omheen lopend vertelden de beelden en 
symbolen het verhaal van de mijnwerkers uit Lauradorp.   
Daarna wachtte een zomerse verrassing op het erf bij het woonhuis van zanger Paul van 
Loo in de Groenstraat. Hij zong een drietal liederen voor de wandelaars, die er stil van 
werden en Paul met applaus bedankten voor zijn muzikale bijdrage op deze zomerse dag.  

Op de markt in Waubach werd vervolgens stil gestaan bij het beeld 
van de leeuw, gemaakt door Daan Wildschut in 1965 bij gelegenheid 
van de bouw van het inmiddels verdwenen kantoor van de Rijkspolitie. 
De tweede verrassing tijdens de wandeling was een bezoek aan de 
Sint Jozefkerk in Waubach met uitleg door Pierre over de bouw van 
het in 1877 ingewijde kerkgebouw in neogotische stijl. In de koelte van 
de kerk gaf gids Wim tot slot van deze bijzondere en interessante 
kunstwandeling uitleg over de door hem gerestaureerde kruisweg-
staties en zijn bescheiden toevoegingen van schilderingen van 
Groenstraatse en Waubachse  boerderijen resp. aan de noord- en 
zuidzijde in de kerk. Met een applaus, dat naklonk in de kerkruimte, 
werd onze gids bedankt voor zijn mooie en persoonlijke verhalen en 
zijn kennis van de kunstobjecten  in Ubach over Worms, die hij op 
bijzondere wijze met de wandelaars had gedeeld. Pierre Kusters 

 

Verslag Tai Chi - Chi Kung 
Tijdens deze workshop c.q. les werd de bewegingsvorm uitgelegd en ter plekke toegepast. 
Door de kleine en grote gewrichten te masseren werd er ruimte gecreëerd in en rondom het 
gewricht. Dit om  de energie doorstroming en doorbloeding van het gehele lichaam te 
bevorderen.  
Hetgeen werd bereikt door b.v. massage van de knieën, nek; het maken van kleine 
ronddraaiende bewegingen in/met de gewrichten; meridianen, chakra’s, drukpunten te 
masseren.  
Deze workshop/ les stond in het teken van: ‘het bevorderen van de ontspanning’.  
“Hoe voelt het om daadwerkelijk een ontspannen arm te hebben?” Die vraag was voor 
menigeen een eyeopener! Men ontdekte dat er, ondanks het bewegen en masseren, nog 
veel spanning in de arm merkbaar en voelbaar aanwezig was. Het ‘loslaten’ van spanning 
en toelaten van ontspanning in de arm, was niet zo gemakkelijk.  
Kort werd er gesproken over de belangrijkste meridiaan in China, de nier-meridiaan. Deze 
is de graadmeter voor de gezondheid. De doorstroming in deze meridiaan dient zo optimaal 



mogelijk te functioneren, wil de Chinese arts overgaan tot een eventuele verdere 
behandeling.  
Kortom: het was een leerzame middag over een bewegingsvorm die men op elke leeftijd 
kan toepassen .En die tevens bijdrage levert aan valpreventie, door bewustwording van 
zowel de lichamelijk als geestelijke houding en bewustwording van de ademhaling. 
Voor verdere informatie :Joke Huppertz en Wim Voncken –  
www.newlifstylevitaal.nl 
Karin Chudy 
 

 

 

MEDEWERKERSDAG WOENSDAG 2 OKTOBER 
 

Om 13.45 uur verwachten we alle medewerkers bij de Club de 
Petanque  aan de Varenbeukerweg 44 te Heerlen.  
Hier wordt ons de kunst van het jeu de boules bijgebracht.  
Na afloop wordt de inwendige mens verwend bij een heerlijk 
buffet. 
 

DENK AAN DE AANMELDING VOOR 3 SEPTEMBER 
 

 

 

BINNENGEKOMEN POST 
 
Gulpen, 23, juli 2024  
-------------------------------------PERSBERICHT-------------------------- 
 
Sophianum organiseert grote reünie in jubileumjaar  
 
GULPEN – Het Sophianum staat in 2024 stil bij het feit dat er al 175 jaar middelbaar 
onderwijs gegeven wordt in het Heuvelland. Het hele jaar door zijn er activiteiten 
georganiseerd om dit feit te vieren. Het slotstuk van het jubileumjaar is een grote 
reünie, georganiseerd voor alle oud-leerlingen, medewerkers en oud-medewerkers 
van het Sophianum. De reünie vindt plaats op zaterdag 16 november 2024 in het net 
gerenoveerde schoolgebouw aan de Landsraderweg.  
 
Herinneringen ophalen met oud-klasgenoten en oud-
medewerkers, met je oude klas op de foto, terug de 
schoolbanken in tijdens een les van een oud-docent: het is 
allemaal mogelijk. Ben je oud-leerling, medewerker of oud-
medewerker en wil je deze reünie bijwonen? Voor meer 
informatie en de kaartverkoop kun je terecht op 
www.sophianum175.nl  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Naam: Johannes Hupperetz 
Telefoon school: 043 450 5310 
E-mail: sophianum@dereuniecommissie.nl  
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https://www.google.com/search?q=Sophianum+gulpen+&sca_esv=588643820&rlz=1C5CHFA_enNL989NL989&ei=BXdxZdyPJozXkgXu5ZegCw&ved=0ahUKEwicpoaz6fyCAxWMq6QKHe7yBbQQ4dUDCBA&uact=5&oq=Sophianum+gulpen+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEVNvcGhpYW51bSBndWxwZW4gMgUQABiABDIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkioCFDbAlinBnABeAGQAQCYAX6gAccDqgEDMy4yuAEDyAEA-AEBwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICBRAhGKABwgIEECEYFcICBRAhGJ8F4gMEGAAgQYgGAZAGCA&sclient=gws-wiz-serp
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